DOOR MIJN SCHULD

“Leven onder de bestaande omstandigheden, geeft pas de ware rijkdom”

Door Mijn Schuld, opgevoerd door het theatercollectief SKaGeN, is gebaseerd op het onverfilmd scenario Le Bagne, geschreven door Jean Genet in 1952. SKaGeN bestaat uit zes jonge theatermakers. Zij studeerden samen af aan het Antwerpse Conservatorium bij Toneel Dora van der Groen in 2000. Op hun eigenzinnige manier laten ze een verfrissende wind waaien door het huidige toneellandschap. ‘Door Mijn Schuld’ is hun twaalfde werk en het eerste deel, Hemel, van een trilogie Hemel, Vagevuur en Hel.
 Het verhaal speelt zich af ergens in een Franse kolonie, in een strafkamp midden in een desolate woestijn. Drie gevangenen, een cipier, de priester en de gevangenisdirecteur wachten op een beruchte crimineel, Santé Forlano. Verhalen over Forlano’s misdaden zijn hem voorgegaan en de gevangenen aanbidden hem als een jonge god. Hij wordt aanzien als een soort bevrijder. Uit angst echter dat Forlano zijn naam niet waar zal kunnen maken, beslissen de gevangenen hem te offeren en hem tot de onsterfelijkheid te verheffen. Tijdens het lange wachten wordt de cipier van zijn leven beroofd; santé Forlano wordt valselijk beschuldigd en tot de dood veroordeeld om de rust en de eenheid in het kamp terug te verzekeren. Hij duikt echter niet op en een vrijwillige gevangene wordt in zijn plaats van het leven beroofd; Ze proberen Forlano toch nog boven zichzelf te laten uitstijgen en hem als icoon van de misdadiger te laten verrijzen door iemand in zijn plaats te executeren. De verlossing is nabij… We worden geconfronteerd met de manier waarop de mens zin geeft aan zijn bestaan en omgaat met zijn existentiële aard.
Jean Genet wordt gerekend tot de meest provocerende schrijvers van Frankrijk uit de twintigste eeuw. Hij groeide op in een weeshuis en werd op achtjarige leeftijd geadopteerd. Op tienjarige leeftijd kwam hij al in contact met het Franse gerecht en bracht een groot deel van zijn jeugd door in een tuchthuis. Het ging van kwaad naar erger. Toen hij bij een zware inbraak op heterdaad betrapt werd, werd hij veroordeeld tot levenslange opsluiting. Onder invloed van een aantal kunstenaars, waaronder Jean Paul Sartre en Jean Cocteau, hervindt hij zijn vrijheid.  Na deze turbulente periode, werkte Genet als boekhandelaar en wijdde zich geheel aan zijn literaire interesses. In zijn romans en toneelwerken is de hoofdrolspeler doorgaans een misdadiger of een buitenstaander en worden vraagtekens gezet bij het rechtsbestel en het burgerlijk moraal.
Van Genet’s originele tekst is haast niks meer overgebleven. SKaGeN heeft het script ongetwijfeld wel eer aangedaan. De één uur durende voorstelling was boeiend van de eerste seconde tot de laatste schreeuw. Er werd gebruik gemaakt van goedgeplaatste herhalingen die de idee van Genet (symbolen creëren om zin te geven aan bestaan) kracht bijzetten en het publiek de kans gaf de tekst te laten doordringen.

De acteurs waren overtuigend in hun rollen. Je merkt dat er al een groot onderling vertrouwen bestaat en dat ze er samen voor gaan. Jammer dat ‘mijnheer de directeur’ door het veelvuldig schreeuwen, op een bepaald moment bijna afoon was. Dit veroorzaakte echter geen domper op de spanning, die langzamerhand een hoogtepunt bereikte. De voorstelling ademde een sfeer uit van absurditeit en niet weten waar te eindigen. De personages blijven, ondanks het nogal zware thema, luchtig, plagerig en volledig mens. 

Er staan zes individuen op het podium met elk hun eigen verleden en gedachten, gewikkeld in een persoonlijke strijd van overleven en zin geven. Het is niet gemakkelijk om alles wat gezegd wordt in verband te brengen en in een geheel te plaatsen. Soms blijf je haken in de verhaallijn van één van de personages. SKaGen heeft echter de permanente aanwezigheid van deze zes mensen op scène harmonieus opgevangen en de kern van het verhaal gestalte gegeven. De relaties worden subtiel duidelijk gemaakt en momenten van drukte worden goed afgewisseld met momenten van sereniteit. Af en toe wordt de gemeenschap versterkt door het uitvoeren van bepaalde rituelen, leuke groepsaccenten. Het oneindig wachten op Forlano werd, door het toneelstuk in een eucharistieviering ( lees Laatste avondmaal) te gieten, ongedwongen tot uiting gebracht. 
Het toneelstuk gaat over de verheerlijking van het lijden en het daardoor verlaten op de grote symbolen en rituelen die de mens boven zijn bestaan verheffen. De gevangenen geloven in de kracht van de tekortkoming. Ze accepteren hun onvolmaaktheden en hun zonden. Door de kern van hun problemen te verheffen, proberen ze hun leven zin te geven. Boven alles wordt er geen berouw getoond; een soort tegengestelde godsdienst. Het is niet eenvoudig om een publiek enkel met tekst mee te voeren naar deze thematiek. SKaGeN wist op een sobere manier het decor te laten spreken. In het midden van het podium werd op een witte, houten cirkel een kapelkoepel geprojecteerd. Geheel in tegenstelling met deze geprojecteerde kapelkoepel was de duidelijk aanwezige kleur rood. Een kleur dat losbandigheid en zonden ademde. Dit heel duidelijke contrast op scène gaf iet geheel een pittige smaak. Het publiek werd zo, en door middel van kerkelijke zang en psalmen, rechtstreeks op de grens van goed en kwaad geplaatst. Een mooie mix van tekst, beeld en muziek. De rode aangebrachte accenten waren tevens een leuke uitvergroting van een deel de persoonlijkheden.
‘Door mijn schuld’ toont dat de meeste mensen iets nodig hebben om in te geloven; hun bestaan lijkt zonder geloof en/of rituelen zo zinloos en naakt. Wat duidelijk wordt is dat er niet zoiets bestaat als de enige waarheid. Wat de ene persoon helpt, is niet noodzakelijk de redding van de andere. Veel mensen vinden hun verlossing in rituelen. Geen enkel ritueel zou echter superieur mogen zijn want uiteindelijk zit de levenskracht binnen in jezelf. Het is jammer genoeg niet altijd even gemakkelijk om een sterk persoon te zijn. Zijn we van nature zwak of zijn we zo gegroeid? Ieder zijn waarheid. 
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